
Spreek met me 

 

spreek met met me 

spreek met mijn spraak af 

spreek met me, juist te langzaam. 

 

je spraak, je spreekt, spreken we, je preken 

je veux parler en silence seulement avec toi 

niet trop vite, alles te lang 

trop lente, trop lente, trop lente, même, trop lente 

alles te zacht, te hard, or too loud, te zacht, te hard 

alles knellend tot het, te kort 

waar ben je?  

je vochtige volle vingerpezen  

kreunen om samenspanning 

verstrengeling van kransslag drumgeluiden 

contra hartkamerbassen 

waar ben je? waar ben je? waar ben je? 

die lonken achter de scharlakenrode coulissen  

niet alleen voor de geile camerablikken 

de stille jaknikkers die stilletjes meezingen 

waar ben je? waar ben je? waar ben je? 

 

alleen - ik spreek alleen met de omlaag getrokken mondhoeken  

die tussen neus en lippen door flirten met gedaantes 

achter vastgeplakte oormicrofoons op zoute zwetende zomervoorhoofden 

laat me stilletjes in de kou tot de rillingen over mijn lichaam 

schokken door de aarde nog dieper dan Dante’s inferno 

 

gooi alsjeblieft mijn eigen taal op de tafel 

ik reken mijn Nederlands al mijn calculator 

gooi mijn geraamte op de tafel 

gooi mijn Nederlands, Vlaams, Engels, Frans 

en cijfer mij niet weg  

wanneer je cijfers nodig hebt 

ontcijferen we samen 

hoe we poëzie maken  

als we verschillen van elkaar 

 

dit is een appèl  

jij begrijpt me heus wel 

ons ritme op de maat 

is al meer dan 

internationaal. 

 



Luna Wicks 


