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‘Je moet het er van pakken. Het leven is kort maar het zijn godverdomme lange
dagen.’ Dat is dé boodschap na iets minder dan twee uur Craquelé van Studio Orka in
de Peperbus in Borgerhout. Voor een absolute meerwaarde zorgt de Sint-Jan-
Evangelistkerk waar deze locatievoorstelling plaatsvindt. Leven, liefde en dood
worden er gevierd zoals dat altijd al het geval was, maar nu dan in toneelvorm in
plaats van een eredienst. Centraal staat het verhaal van Nestor (Dominique Van
Malder) die erg geliefd blijkt. ‘Welkom Nest. Het grootste hart van het dorp.’ zo staat
het op een spandoek. Nest heeft hi tech (‘En hoe klein dat ze dat kunnen maken!” zegt
ie ironisch) laten installeren op zijn borstkast sinds ie hartproblemen heeft. Een
sleuteltje waarmee je een aantal keren in een slot moet draaien moet ervoor zorgen
dat zijn hart het blijft doen. Verder moet het hart zo nu en dan wat gelucht worden via
een peertje en wat olie bijkrijgen tot het streepje. Het levert humor op als ‘Mijn
hartleiding: open klep A’ (alsof het een kopieermachine is n.v.d.r), ‘Ge zijt over uw
toeren’, ‘lk heb al lang geen groot onderhoud meer gehad’ en ‘Jij mag me elke dag
opwinden’. Zo spreekt Craquelé zowel met de volkse laag (hilarisch is de scéne
waarbij ‘de weerloze wenende weduwe’ Hilde door René, Stella en Dinsdag
beetgenomen wordt door middel van een chauffagebuis) als de ironische en
taalhumor-laag moeiteloos een breed publiek aan. Van meerwaardezoeker tot
liefhebber van soapseries met een luchtige plot: iedereen komt hier aan zijn trekken.
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